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In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal 
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Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de Paaskaars 

door de ouderling van dienst 

 

Intochtslied – We zingen staande Psalm 139 vers 1 en 2 

 

 

 

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

Bemoediging en groet  

Vervolg intochtslied – Psalm 139 vers 3 

 

3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 

Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 

Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 



 

zo dichtbij met uw majesteit, 

zo ver en zo met mij verbonden: 

Hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

 
De gemeente gaat zitten. 

 

Aansteken van de kaars voor alle mensen die lijden  

onder oorlogsgeweld of ander onheil dat de wereld treft  

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied – We zingen Lied 713 vers 1 en 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Hij schenkt de levensadem, 

Hij geeft de levensgeest, 

in schande en in schade 

is Hij nabij geweest, 

aan alwie Hem aanbaden, 

aan ieder die Hem vreest, 

komt Hij, de Heer, te stade, 

de minsten allermeest. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

De eerste Schriftlezing is uit Ezechiël 47: 6-12 

 

De man zei tegen mij: ‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij liet mij 

terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag 

ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. 

Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, 

dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. 

Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. Het zal 

er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt 

leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee 

aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt 

komt leven. Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er 

zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn 

van allerlei soort, net als in de Grote Zee. Alleen de moerassen en 

de poelen worden niet zoet, daar blijft het water brak. Aan 

weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, 

waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet 

zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water 

stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn 

en de bladeren geneeskrachtig.’ 

 

We zingen Lied 316 vers 1 en 2 

 



 

 
2 Het is niet aan de overzij. 

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 

de wijde oceaan bevaren, 

wie brengt van d´ overkant der zee 

de schat der diepe wijsheid mee, 

die ’s levens raadsel kan verklaren? 

 

De tweede Schriftlezing is uit Matteüs 4: 12-22 

 

Begin van Jezus’ verkondiging 
 

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij 

uit naar Galilea. Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in 

Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en 

Naftali. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet 

Jesaja: ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan 

de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het 

volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die 

woonden in de schaduw van de dood werden door het licht 

beschenen.’ Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom 

tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 

Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus 

genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in 

het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik 

zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun 

netten achter en volgden Hem. Even verderop zag Hij twee andere 



 

broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze 

waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de 

netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader 

Zebedeüs achter en volgden Hem. 

 

We zingen Lied 316 vers 3 en 4 

 

3 Het is ook in de hemel niet, 

hoe vaak gij ook naar boven ziet 

en droomt van bovenaardse streken. 

Wat gij ook in de sterren leest, 

alleen de Geest beroert de geest, 

alleen het woord kan ’t hart toespreken. 

 

4 Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

Overdenking  

 

We zingen Lied 762 vers 1, 2, 3 en 4 

 



 

 

3 Op deze berg neemt Hij de sluier weg 

waar alle volkeren mee zijn omwonden; 

de duisternis zal worden afgelegd, 

geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 

 

4 Wij treden aan het ontoegankelijk licht, 

wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 

wij zien het leven-zelf in het gezicht, 

God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 

 

Voorbeden en stil gebed  

 

Mededelingen door de ouderling van dienst en aankondiging 

van de collecte  

 

Inzameling van de gaven 

 

NODIGING VOOR HET AVONDMAAL IN DE KRING 

 

Avondmaalsgebed: 
 

V:  Laten we danken, de Eeuwige, onze God 

A:  JA, HET PAST ONS DE EEUWIGE TE DANKEN EN TE ZEGENEN 

 

 



 

Voortzetting avondmaalsgebed, waarin we Lied 985 zingen na 

de woorden: 
 

Daarom willen wij, met mensen en engelen, met herders en 

profeten, onze stem verheffen en zingen wij .....  

 

1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 

zonnen en manen en heel het firmament! 

Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 

machten en krachten, maak zijn naam bekend! 

 

3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 

bloemen en bomen en al wat adem heeft! 

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

 

Voortzetting avondmaalsgebed en inzettingswoorden 

 

Gemeenschap van brood en wijn 

 

Hierna bidden wij opnieuw en eindigen met het Onze Vader 

 

Slotlied – Lied 704  

 
1 Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

2 Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 



 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

3 Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

 

Zegen, gevolgd door het gezongen Amen 

 

 

2x 

 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

_______________________ 

 

 

 

  



 

Collecte in de kerk en digitaal 

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de diaconie van onze 

eigen kerkelijke gemeente.  

 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.pg-hetvierkant.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volgende diensten 
 

* Zondag 1 februari om 10:00 uur in Benningbroek 

Top-2000-dienst. 

De diaconale collecte is bestemd voor de Rudolphstichting. 

 

* Zondag 8 februari om 10:00 uur in Wognum 

Voorganger is pastor Louise Kooiman uit Enkhuizen. 

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting INLIA, het 

Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. 
 
 
De reguliere diensten in de maand februari worden om 10.00 uur 

RECHTSTREEKS uitgezonden door Sweelinck-TV en ook ‘s avonds om 
19.00 uur herhaald. 
 


